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De Gakkende Ouder 

 
 
 
 
 
De Gakkende Ouder  

 
Terwijl wij in onze vrije en relatief veilige contreien langer dan normaal wachten op het 
koperkleuren van de bomen, worden we bekogeld met beelden van onnoemlijk (on)menselijk 
leed uit alle hoeken van de wereld. Zoveel brandhaarden die maar niet geblust raken. Zoveel 
onnodige en onschuldige slachtoffers. Zoveel strijd die vrijwel nooit iets oplevert voor wie 
gewoon zijn of haar ‘kleine’ leven leiden wil. 
De confrontatie met zoveel ellende maakt je nederig en doet je je eigen problemen relativeren, 
maar dat neemt niet weg dat het soms moeilijk is om je optimisme en luchtigheid vast te houden. 
Terwijl je net dat nodig hebt om overeind te blijven als het even of lange tijd tegenzit: een geloof 
dat er altijd weer licht wacht na het donker. Of een groene oase na een tocht door de woestijn. 
Soelaas vóór je zonder water valt. Hoop dat er een oplossing in het verschiet ligt die geen 
luchtspiegeling blijkt te zijn. 
Dat beeld van een fata morgana liet me niet los toen ik het verhaal las van Joke Mariman, de 
jonge vrouw met een degeneratieve aandoening die euthanasie vroeg en ook kreeg omdat de 
haar beloofde oase - een uitbreiding van haar persoonsvolgend budget - een fata morgana 
bleek. Haar zorgvraag werd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap wel 
erkend en beantwoord, maar niet dringend genoeg bevonden. De beloofde budgetverhoging 
kwam te laat om haar nog voldoende levenskwaliteit te bieden. Joke had nochtans alle 
mogelijke administratieve en andere paden betreden, een heroverweging gevraagd en een 
noodbudget. Ze was zelfs tot op het kabinet van de bevoegde minister geweest om het 
dringende van haar nood te bepleiten. Het mocht niet baten. Op 11 september is ze gestorven. 
Haar roepen bleek een te lang roepen in de woestijn, de oase een illusie.    
Het persoonsvolgend budget als fata morgana dus. In theorie is het nochtans een prachtig 
concept: een budget helemaal ‘op maat’ van de persoon met een beperking zodat die de regie 
van zijn of haar zorg en omkadering volledig in eigen handen kan nemen. Voor de meesten is 
het een jarenlang uitkijken naar en wie dan het geluk heeft om uitverkoren te worden, wacht na 
de eerste euforie vaak een nieuwe calvarietocht. Want wat betekent ‘zorg op maat’ nog als er 
tal van bestedingsregels zijn waaraan je je moet houden, als de zorginstelling van je keuze een 
opvangstop invoert, als zoekertjes op een platform voor deeleconomie geen enkele ‘match’ 
opleveren en respijtzorg een loos begrip blijft? 
Ook daar worden mensen moe en moedeloos van. Soms zo moe dat ze, zoals Joke, kiezen voor 
de meest onherroepelijke oplossing. Een leven dat er, mits andere beleidskeuzes, nog altijd had 
kunnen zijn. Net als dat van die duizenden oorlogsslachtoffers ver van hier. 
 
Ann G. 
Mama van Pieter uit Huis 14 
  



 

 

 

Gansecho’s 

 
Tandemtocht 
 
 
Een leuke uitstap met de tandem naar Langdorp 
 
Dinsdag 4 juli 
 
De weergoden zijn ons goedgezind. Klokslag 10u staan we vertrekkensklaar. De tandems zijn 
geladen en de duozitters gepakt met rugzak en bevoorrading. Dit alles onder de deskundige 
leiding van Jaak. Na een auto- busrit van 40 minuutjes, komen we aan in Langdorp. De tandems 
worden gemonteerd en zo zijn we startklaar. De rit is echter maar een paar honderd meter, want 
we worden verwacht in ‘t Hof in Langdorp voor een lekker broodje met kaas of hesp. Even 
vermelden dat ‘t Hof niet zomaar een bakkerij of herberg is. Het biedt werk aan personen met 
een beperking en is een plek waar ze zich verder kunnen ontplooien. Nog even een toiletbezoek 
en dan zijn we pas echt vertrokken. Onze e-ondersteunde rit bolt vlot met Jaak op kop en Tine 
aan de staart van de 14-koppige tandemclub (7 tandems). De tandemduorijders genieten met 
volle teugen. Over landelijke wegen, zorgvuldig uitgezocht door Jaak, passeren we de abdij van 
Averbode. We bollen rustig verder op onze gemotoriseerde tandems naar het land van de Witte 
van Zichem. Het stamcafé blijkt gesloten te zijn, maar geen nood, er zijn genoeg café’s in Zichem. 
Na een lekkere verfrissing en een leuke groepsfoto op de beruchte en gekende kiosk van 
Zichem, zetten we onze tocht terug verder. 
Rond 16u, na een rondrit in de achtertuinen van Aarschot, zijn we weer terug aan onze startplaats 
te Langdorp. Na demontage en laden van de tandems, rijden we terug de weg op richting de 
Zoete Waters. Inderdaad, in de “Zoete Bron” worden we verwacht voor een lekkere spaghetti. 
Daar er zich een spatje regen aankondigde, zijn we maar lekker gezellig binnen gaan smullen. 
Maar aan alle mooie liedjes komt een einde. Rond 19u was iedereen terug op Ganspoel, tevreden 
en voldaan, na een geslaagde tandemuitstap. Iedereen kijkt uiteraard al uit naar de volgende 
ritten. 
Dank aan Jaak voor de organisatie. 
Tandemrijder en reporter van dienst, 
 
Geert 
 

 
 
 
 
  



 

 

Gansecho’s 
 
 
 
 
 
 
Gete-Run 
 
 
Op zaterdag 5 augustus mochten wij terug meerijden met de motors. Wij waren heel enthousiast en 
zijn echte motorfans geworden. Ik vond de ritjes met de sidecar keitof. Onderweg deden wij 
tussenstopjes. Ik vond het keitof dat ik met Leendert en Puck mocht meerijden. We vonden het rijden 
met de motors zeer fijn. Hopelijk mogen en kunnen wij volgend jaar terug meerijden met de sidecar. 
Dit is voor herhaling vatbaar. Het weer daar hadden we af en toe chance mee. 
Lies en de Priesterdellebende 

 
 
 
   

   
   

 
 
  



 

 

Gansecho’s 

 
 
Op 1 september vertrokken duizenden leerlingen in de regen naar school. 
Maar wij hadden al een dagje vrij. Het kon niet beter starten. 
Maandag pikte de bus 28 mij op bij mama en papa. Dag grote vakantie, welkom Buso Indigo. 
De zon scheen en de vlagjes wapperden ons vrolijk toe! 
In klas Indigo kwamen er twee nieuwe leerlingen bij, Nel en Amelia. 
Wij gaan een TOP schooljaar tegemoet! 
 
Leerling BuSO 
Gabriele S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Gansecho’s 

 
Make a difference: Volunteering Day vzw Ganspoel 13 september 
 
Dat Zurich heel veel belang hecht aan vrijwilligerswerk, weten we intussen: 1 dag per jaar mogen we 
ons inzetten voor een organisatie naar keuze. 
 
Zo stelde Britt de organisatie " Centrum Ganspoel vzw" voor ( www.ganspoel.be ) en kozen wij (Anna, 
Dorianne, Fabienne, Patricia en ikzelf) ervoor om daar op woensdag 13 september ons beste beentje 
voor te zetten. 
 
Nadat we de heuvelachtige kronkelbanen van het mooie Huldenberg hadden getrotseerd, kwamen 
we tegen 8u45 toe in Ganspoel. Afgelegen tussen de velden, was het al meteen duidelijk: dit was en 
is een (leef)wereld op zich. 
We werden meteen hartelijk ontvangen en kregen heel wat interessante info over de werking van 
Ganspoel. 
 
Nadien mochten we “aan den lijve” ervaren met welke beperkingen de bewoners dagdagelijks 
geconfronteerd worden: we zaten in - en bestuurden - een rolstoel, zetten 10 verschillende brillen op 
die visuele beperkingen voorstelden (heuse challenge om met sommige ervan te wandelen) en 
bestuurden een computer met onze ogen. Uitermate interessant en letterlijk en bovenal ook een 
echte “eye-opener”: elkeen die gezond is, mag van groot geluk spreken! 
 
Bijzondere dag was het ook voor het centrum: themadag (zo organiseren ze er een aantal per jaar) 
immers gebaseerd op The Masked Singer. Meer dan ooit beseffend welk verschil het personeel daar 
dagdagelijks maakt voor de bewoners, begonnen we nadien vol ongeduld te helpen bij 
uiteenlopende taken & activiteiten: 
 

 Gaan wandelen (cruciale tijdsbeleving voor hen) met bewoners (al dan niet in rolstoel) 
die ontbeten hadden en al klaar waren  
 

 Speelplaats en tafels helpen klaarzetten 
 

 ’s Middags bewoners naar speelplaats begeleiden want voor de gelegenheid mocht 
iedereen samen buiten eten en stond er een heus frietkot: frietjes voor iedereen en saus 
+ vlees naar keuze. Gelukkig dat ze waren, en wij ook 😊 
 

 Na de middag helpen en deelnemen aan de 3 activiteiten: belevingstheater (in klein 
groepje prikkels stimuleren), dansen en papieren bloemen maken 
 

 Tegen 14u30 verzamelde iedereen weer op de speelplaats en was het tijd voor de show 
waar ze zo naar uitkeken: Masked Singer met 6 acts, bestaande uit personeel en 
bewoners, waarbij de bewoners moesten raden wie er onder de pakken zat. Genoten dat 
ze deden, en wij mee! 
 

 Uiteraard kon deze dag niet beter worden afgesloten dan met een lekker ijsje voor 
iedereen: vanille/chocolade, chocoladesaus en crème-fraîche “bereid” door ons 
aanwezige Zurich-team 

 
 
 
 

http://www.ganspoel.be/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
Moe maar voldaan keerden de bewoners tegen 17u terug naar hun woningen en zat ook onze dag 
erop. Duidelijk een hoogdag voor het centrum maar ook voor ons. Onvoorstelbaar de warmte, 
vriendschap en dankbaarheid die we daar mochten voelen en ervaren vanwege de bewoners en het 
personeel. Een voorbeeld voor velen! 
Grote DANK aan vzw Ganspoel voor hun dagdagelijkse inzet en voor hun ontvangst vandaag.  
Altijd bereid om nog eens terug te gaan 😊 
 
Het Zurich-vrijwilligersteam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

Gansecho’s 

 
Schenking belegde broodjes bakker Guy Erps-Kwerps 
 
Voor een 2de maal op rij werden we getrakteerd op belegde broodjes. 
Een lekkere verrassing waar de weekendwerkers van genoten hebben! 
Van harte dank om aan ons te denken & ons te verwennen! 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Gansecho’s 

 
Op 3 oktober 2023 kwamen er kinderen op bezoek. 
Ze waren heel fijn. 
We hebben veel spelletjes gespeeld met hen. 
Eén van hen was de zoon van juf Vanessa. 
Hij heet Rik. 
Ze waren heel vriendelijk. 
Ze waren braille aan het lezen. Om één zin te lezen, hebben ze bijna 20 minuten nodig gehad. 
Maar het ging wel. 
We hadden spijtig genoeg geen tijd voor een andere activiteit. Dat was rijden met een rolstoel. 
Ik vond het bezoek super! 
 
Ilhan 
 
 
 
 
 
Toneel 
Deze week waren we op dinsdag naar toneel geweest. 
Het was leuk en we zaten op de eerste rij. Ik zat naast de juf. 
Het toneel ging over een kind dat Mowgli heette. 
 
Tibo 
 
 
 
 
Toneel “Tijger Tijger” 
Op 10 oktober 2023 zijn we met klas oker naar een toneel geweest. 
Het toneel heette Tijger Tijger. 
Het toneel ging zo: 
Mowgli was weggelopen van Shere Khan. 
Het duurde meerdere dagen tot Mowgli een mensendorp gevonden had. 
Hij was voor het dorp aan het wachten. 
Mowgli had honger. 
Opeens kwam een man naar Mowgli. 
De man was heel bang van Mowgli. 
De priester van het dorp kwam naar Mowgli. 
Mowgli heeft zijn vinger in zijn mond gestopt en toonde zo dat hij honger had. 
De priester heeft Mowgli in zijn dorp gelaten. 
Massuma, een vrouw van het dorp, ging naar Mowgli. 
Massuma zei dat Mowgli zijn ogen leken op die van haar verloren zoon. 
Massuma heeft Mowgli alles geleerd wat mensen doen. 
Op een nacht ging Mowgli naar de jungle. 
 



 

 

 

 

 

 

 
Hij heeft zijn wolfbroer Gizbro gezien. 
Gizbro heeft aan Mowgli gezegd dat Shere Khan, Mowgli gaat doden. 
Maar Mowgli was niet bang. 
Op een dag heeft Mowgli een standbeeld kapot gemaakt. 
De priester was heel boos. 
Als straf moest Mowgli met de buffels water gaan zoeken. 
Die nacht heeft de jager veel verhalen over zijn jachten verteld. 
Hij zei dat een tijger een geest in zijn lichaam heeft. 
Mowgli werd heel boos. 
“Dat is niet waar”, zegt hij. 
Mowgli zei dat hij de pels van Shere Khan mee zou brengen. 
De volgende dag was Mowgli met de buffels naar een waterplas gegaan. 
Mowgli zag Gizbro. 
Gizbro zei dat Shere Khan er bijna was. 
Opeens kwam Akela uit een struik. 
Mowgli, Gizbro en Akela hadden een plan om Shere Khan te vermoorden. 
Ze slopen naar Khan die aan het slapen was. 
Gizbro en Akela hadden alle buffels naar Shere Khan gestuurd. 
Shere Khan werd wakker en liep weg. 
Maar één buffel heeft Shere Khan gedood. 
Mowgli heeft een mes gepakt en wilde Shere Khan zijn pels afsnijden. 
Maar opeens kwam de jager naar Mowgli. 
De jager was boos, maar ook blij. 
Hij zei dat hij niets aan de priester ging zeggen als Mowgli de pels aan hem zou geven. 
“Nee,” zei Mowgli. 
De jager ging boos weg. 
Mowgli kwam terug naar het dorp met Gizbro en Akela. 
Maar iedereen gooide stenen naar Mowgli. 
Ze dachten dat hij een monster was. 
Maar Matuma vond dat niet. 
Mowgli ging terug naar zijn wolvenfamilie. 
Hij toonde de pels en hij mocht terug in de groep. 
En dat was het toneel. 
Ik vond het super leuk. 
 
Lex  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Ganzeweetjes 
 
 
Picknickbank 
 
Dankzij de provincie Vlaams-Brabant werd een speciale picknickbank gezet langs het 
inclusiepad. De houten bank is zo gebouwd dat je er ook met een rolstoel kan aan zitten. Het is 
de ideale ontmoetingsplek voor wandelaars, fietsers en mensen van Ganspoel 
Wij zijn superblij met dit leuke intiatief! 
Dank je wel gemeente Huldenberg & Vlaams-Brabant om dit te realiseren. We weten waar 
naartoe vanaf nu voor een herfstwandeling of een winterse picknick. 
 

 

 
Charity Cup 2023 – Golf Park Tervuren 
 
Op 07 oktober 2023 werd de President & Captain Charity Cup 2023 georganiseerd door Golf 
Park Tervuren. 

Het werd een prachtige dag vol plezier en competitie voor het goede doel, nl Centrum Ganspoel. 
Er was een wedstrijd met speciale uitdagingen en leuke prijzen en een veiling van speciale items 
voor het goede doel. 
 
De opbrengst is een zeer mooie som geworden, nl € 4150, die een goede besteding zal krijgen. 
 
Van harte bedankt voor dit geweldige initiatief!  
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Ganzeweetjes 
 
 

 
Op 1 september 2023 gingen er 11 klasdeuren open in onze basisschool!  
In onze school kunnen er nu naast kinderen met een visuele of visuele 
verwerkingsproblematiek, ook kinderen met autisme of kinderen met een 
verstandelijke beperking terecht.  
We verwelkomden 36 gekende en 46 nieuwe gezichten.  
 

Elke klas wordt aangeduid met een kleur van de regenboog, dit symbool van diversiteit is heel 
passend voor onze school. 

 

Ben je benieuwd wie er allemaal achter deze mooi gekleurde deurtjes zit?  
Lees dan snel verder …  

 

In klas rood zijn we met 6 kleutertjes, na de vakantie komt er nog een extra kindje bij. 
Wij houden van buiten spelen en wandelen. Ook in de klas vervelen we ons niet en zijn 
we graag actief bezig. 

Dit is klas groen: we zijn met 5 jongens en 3 meisjes. Samen vormen we een leuke bende 
die hard werkt en samen de wereld rondom ons wilt ontdekken. 

Maandag 4 september mochten we in klas roze 7 leerlingen van 6 tot 11 jaar 
verwelkomen. Het is een heel speels, muzikaal en gevarieerd groepje dat geniet van 
de structuur die we in de klas aanbieden. Speelse momenten worden afgewisseld 
met leermomenten en we merkten al snel op dat ze heel graag in en met water 
spelen. Dus elke week wordt er echt uitgekeken naar de zwemles op 
maandag. 

Regenboog B klas biedt een ervaringsgericht programma waar huiselijke warmte en 
rust centraal staan.  Binnen ons klasprogramma worden alle zintuigen op een speelse 
manier geprikkeld en zorgen we voor een mooie balans tussen aanbod en 
rustmomentjes.  De klas bevindt zich in het oude gebouw Huis 8, waar vroeger de 
zusters van Ganspoel verbleven.  De oude kapel is omgebouwd tot onze klas, dus de 
rustige sfeer is hier letterlijk nog aanwezig.   

In klas oranje zitten 7 kleuters die veel beweging nodig hebben. Er zijn heel wat 
aanpassingen gebeurd om de klas veilig te maken want een aantal jongens klimmen 
graag overal op. De poortjes zorgen ervoor dat de kleuters niet alleen op verkenning 
gaan op onze campus.  Elke morgen beginnen we onze dag met een wandeling rond 
de school.  

 

 

 



 

 

Ganzeweetjes 
 

 

In klas lila is het schooljaar goed gestart. We leren elkaar kennen door veel samen buiten te 
spelen in onze gezellige tuin. Springen op de trampoline, fietsen, spelen in de zandbak, … we 
vinden het allemaal heel plezant! We genieten ook van sensopathisch spel met verf, water en 
zand, modder… Zolang we maar kunnen kliederen en smodderen is het goed! 
Onze juffen doen dat ook graag! In klas lila houden we van herkenbare rituelen. 
We starten elke dag met een onthaal waarin we elkaar begroeten met 
gezongen liedjes, foto’s van elk klasgenootje, zachte klassieke muziek, 
dansende kikkertjes en zeepbelletjes. We herkennen vaste momenten aan 
liedjes en geluidjes. Zo hebben we bijvoorbeeld een houten specht die ons naar 
de deur roept om ons klaar te maken om naar buiten te gaan. Onze energie 
kunnen we kwijt op het luchtkussen, in de turnzaal of op de wandeling naar het 
inclusiepad. We proberen tot rust te komen in de snoezelruimte op het waterbed of 
in de klas tijdens vrij spel in de verschillende hoeken. Op het eind van de dag zingen de juffen nog 
een mooi liedje en dan zijn we allemaal klaar om in ons treintje (aan een lang staptouw) naar de 
leefgroep te vertrekken. ‘Tuut – tuuuuuuut!!’ 

In klas paars zitten zes Prachtige, Aangename, Aardige, Razendsnelle, Superlieve 
jongens en meisjes. 
Wij houden van Plezier, Ambiance, Aandacht, Rammstein en Spelen! 
Wij zijn Noah, Lucas, Flynn, Anaïs, Hafsa en Batoul. 
 

Zoals voor alle klassen in BuBaO Centrum Ganspoel  is het even wennen aan al 
het nieuwe. Nieuwe school, leerkrachten, klasgenoten, organisatie, … Wij zijn net 
om die reden, in klas GEEL, het jaar gestart met thema ‘ik’. We gingen hier erg 
diep op in en dit maakte dat we elkaar hebben leren kennen, leren zorg dragen 
voor elkaar, alsook leren aan zelfzorg doen. Een hechte band op een korte tijd, 
waarin we in verbinding gingen met elkaar om op deze manier beter te kunnen 
samenleven. Spread love! 

In klas oker zijn 6 jongens. Drie juffen, een meester, een ergo en een logo maken ook 
deel uit van de klas. Het is een leuke klas waar de tijd voorbij vliegt.  
Sommige kinderen spelen graag buiten, anderen liever binnen. Zo leer je andere 
kinderen kennen. 
 

In regenboog A zorgen juf Goedele en Meester Tim voor een ervaringsgericht 
programma. Elke dag opnieuw worden alle zintuigen geprikkeld met een arsenaal 
aan materialen, geuren en smaken. Door de juiste combinatie van klasactiviteiten 
en relaxmomenten, wordt er een veilig en rustig klimaat gecreëerd in de klas. In 
een vertrouwelijke sfeer wordt er samen met de kinderen gezocht naar een 
haalbare manier om tot communicatie te komen. Regenboog A maakt hiervoor 
onder andere ook gebruik van technologische hulpmiddelen. De klasactiviteiten 
zijn over het algemeen uitgewerkt aan de hand van bestaande methodes. Muziek is nooit ver 
weg in deze klas. Dat kan je zien aan de vele instrumenten die je in regenboog A tegenkomt. 
 



 

 

19 oktober 2023 … Even een terugblik naar de voorbije weken… 
4 september, een nieuwe start voor zowel de juffen als voor de jongens van 
klas blauw. 
De juffen hadden er alvast veel zin in, voor de jongens was het best even 
spannend want een nieuwe school zorgt toch voor wat vraagtekens en extra 
bezorgdheden. 
De weken die volgden, waren best wel hobbelig. Soms een hobbeltje naar 
beneden, waar we samen dan zochten hoe we terug naar boven konden 
klimmen. 
En stap voor stap groeiden we samen en waren er al veel momenten die voor 

veel plezier zorgden in klas blauw. 
Wat hebben de kinderen de voorbije periode geleerd?!  In klas blauw is iedereen welkom! Ieder 
van deze jongens is een ster en schittert op zijn eigen manier! 
Wat hebben de juffen de voorbije periode geleerd?! Samen komen we op de top van de berg!  
De juffen van klas blauw 

 

Nieuwsgierig? Kom zeker eens binnen als je in de buurt bent.  
Het ganse schoolteam van BuBaO Centrum Ganspoel  
  



 

 

#Ganspoel 
 
Powerchairsportsbelgium 
 

Socials 
Release post 
Heb je het al gehoord? Leuven lanceert een nieuw project dat elektrische rolstoelgebruikers aan 
het sporten moet krijgen. Geïnteresseerden maken tijdens initiaties kennis met powerchair 
sporten, meer bepaald boccia, powerchair hockey en powerchair voetbal. Eerst aanschouwen 
ze de sport op hoog niveau en daarna kunnen ze de sporten ook zelf ervaren. Iedereen is welkom 
om te komen kijken! 
Neem zeker een kijkje op @powerchairsportsbelgium! 
 
@gsportvlaanderen 

@casvzw  @stadleuven 

#iedereenkansporten #powerchairsports #powerchairhockey #boccia #powerchairvoetbal 

 
Powerchair sporten 
In Vlaanderen zijn powerchair hockey en boccia de meest bekende powerchair sporten, maar 
ook powerchair football maakt stilaan zijn intrede. 
 
•  Powerchair Hockey is een teamsport waarbij twee teams van 5 spelers met behulp van 
 tactische passes en bloks het meest proberen te scoren met een kleine, witte gatenbal in een 
 goal van amper 20cm hoog. Spelers gebruiken hiervoor een stick aan de rolstoel of in de 
 hand.  
•  Boccia is een paralympische miksport die gelijkenissen toont met petanque waarbij je zo veel 
 mogelijk punten moet scoren door je eigen gekleurde ballen dichter bij de ‘jack’ te gooien 
 dan de tegenstander. De bal spelen kan zelfstandig of met behulp van een goot en een 
 sporthelper. 
•  Powerchair Football is een teamsport waarbij twee teams van 4 spelers een grote voetbal 
 controleren met een speciale beugel op hun rolstoel. Met slimme dribbels en passes proberen 
 ze het vaakst te scoren.  
 
Deze drie sporten bieden een uitgebreide uitdaging aan spelers op  maat van hun beperking. 
Ze bieden een geweldige gelegenheid om nieuwe vaardigheden te  ontwikkelen en vrienden 
te maken. Ontdek de sport van jouw dromen op een van onze  initiaties. 
 
Organisator 
Ik ben Seppe Hemerijckx, een 27-jarige elektrische rolstoelgebruiker uit Bunsbeek. Mijn diagnose 
van SMA type 2 houdt me niet tegen. Ik ben full time aan het werk als designer en speel al 16 
jaar lang met volle passie powerchair hockey in Gent. Er bestaan verschillende powerchair 
(elektrische rolstoel) sporten in België, maar het aanbod is te lokaal. Daarom breng ik deze 
sporten naar Leuven, zodat ook in deze regio mensen kunnen sporten in een elektrische rolstoel. 
 
Expertise 
Je bent in goede handen. Ik bied deze initiaties aan samen met G-sport Vlaanderen en Robin 
Caudron, trainer van het nationaal powerchair footballteam.  
 



 

 

 
 
Zelf ligt mijn expertise binnen powerchair hockey, waar ik verschillende rollen vervul: bij mijn 
team Somival ben ik een speler alsook medetrainer. Daarnaast ben ik betrokken bij 
communicatie en marketing binnen de internationale federatie en fungeer ik als teammanager 
van Team Belgium. 
 
Mijn doel is om anderen te inspireren en meer mensen de kans te geven om van deze geweldige 
sporten te genieten. Met doorzettingsvermogen en een positieve mindset kun je alle uitdagingen 
overwinnen en je doelen bereiken. 
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Project met de Passchhoeve., zorgboerderij in Zonnebeke 
 
Wij zijn een zorgboerderij, wij bieden zorg aan op onze kleinschalige boerderij. 

Onze landbouwgerichte activiteiten zijn enkel bedoeld voor zorg op de boerderij. 
Momenteel hebben wij 27 zorgcliënten die langskomen voor dagbesteding, maximum 5 
zorgcliënten tegelijk aanwezig. 
Onze cliënten hebben een heel uiteenlopende zorgvraag.  

Mensen met een mentale beperking maar ook jongeren met een psychische problematiek. 
Het is een heel diverse groep maar dit maakt het zorgen voor elkaar, de groepssfeer en 
gezelligheid des te groter. 

 

ZORGVERBLIJF 

Wij hebben al enkele jaren een vakantiewoning om gezinnen te laten genieten en meeleven op 
onze boerderij tijdens hun vakantie. 

Dit is een zorgverblijf dus er is iemand binnen het gezin die een zorgnood heeft. 
Het gezin komt genieten van de rust en de natuur en kan indien ze wensen, kleine taakjes doen in 
de serre of gaan wandelen met de dieren, go-carts rijden, dieren verzorgen,…. 

 

TIME-OUT PROJECT 

Sinds kort gebruiken wij ons zorgverblijf ook voor time-out projecten d.w.z. dat jongeren bij ons 
kunnen logeren als het thuis of in de leefgroep even niet meer gaat. 

Of als jongvolwassenen een tussenoplossing zoeken om van thuis naar een voorziening te gaan. 

Met het time-out project is het wel de bedoeling dat er ook een organisatie is die dit mee opvolgt. 
Jongeren hebben meestal een hele bagage en dan is het belangrijk dat we samen voldoende 
ondersteuning kunnen bieden. 

 

Wij zijn een erkende zorgaanbieder via het VAPH 

Je kan betalen met je PVB. 

 

Jullie zijn van harte welkom voor een bezoekje, dan geven we met plezier een rondleiding. 

Zijn er nog vragen, bel of mail gerust. 

 

Mvg 

Mieke 

De Passchhoeve 
Grote Roeselarestraat 33 
8980 Passendale 
info@depasschhoeve.be  

mailto:info@depasschhoeve.be
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Vinted, voor visus-hulpmiddelen! 
 
Vinted ken je wellicht van tweedehandskleding. 
Integra biedt al een tijdje jonge occasie hulpmiddelen aan. 
Naar analogie klinkt onze slogan: 
 
Gebruik je je hulpmiddel niet meer? Verkoop het dan! 
 
Wist je dat als je na je 65 slechtziend wordt: 

 je geen recht hebt op subsidie van VAPH. 
 je hiervoor ook niet bij je mutualiteit terecht kan. 
 de meesten dan de weg naar betaalbare oplossingen niet vinden. 

Wist je dat er heel wat privé aangekochte hulpmiddelen ongebruikt staan: 
 omdat de eigenaar te kort na aanschaf overleden is. 
 omdat de eigenaar zijn zicht plots nog feller achteruit ging en het toestel niet meer 

voldoet. 
 omdat de kinderen het kochten, maar de bejaarde er niet mee overweg kon. 

 

Integra biedt deze toestellen na controle en eventuele revisie aan, telkens met garantie. 
Neem daarom af en toe een kijkje op onze tweedehandspagina. 
 
Fonteinstraat 42  
B-3050 Oud-Heverlee  
Tel.: +32 (0)16/38.72.70 
info@integra-belgium.be 
 
 
  

tel:+3216387270
mailto:info@integra-belgium.be
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‘DIERIC BOUTS. Beeldenmaker’ op maat van blinde en slechtziende bezoekers 

Vanaf 20 oktober presenteert M Leuven een grote overzichtstentoonstelling over Dieric Bouts in 
het kader van het 'New Horizons | Dieric Bouts Festival'. Nooit eerder kwamen zoveel werken van 
de Vlaamse Meester bijeen in zijn thuisstad. Bovendien krijg je een totaal nieuwe kijk op werk 
van meer dan vijf eeuwen oud — door een radicale confrontatie met de beeldcultuur van 
vandaag. 

Er zijn drie manieren op maat van de blinde en slechtziende bezoekers om de tentoonstelling te 
beleven: 

1. Groepsrondleiding ‘DIERIC BOUTS. BEELDENMAKER’ 

Ontdek samen met een gids de tentoonstelling op een zintuigelijke manier. Je ontdekt de wereld 
van Dieric Bouts terwijl je langs een kleine selectie van de werken wandelt.  

Wil je een groep meteen inschrijven?  

 Stuur een e-mail naar reservaties@mleuven.be 
 Of bel naar +32 (0)16 27 29 29  

Wil je meer informatie?  

 Lees meer over de activiteit via mleuven.be/rondleiding-bouts-blinden-slechtzienden 
2. Instaprondleiding ‘DIERIC BOUTS. BEELDENMAKER’ 
Ontdek de tentoonstelling aan de hand van verhalen, auditieve beschrijvingen, reliëfplaten en 
voelobjecten. In groep komen hoeft niet, je kan gewoon instappen.  

Wil je meteen inschrijven?  

 Ga naar bit.ly/instaprondleiding-bouts 
 Of bel naar +32 (0)16 27 29 29  

Wil je meer informatie?  
 Lees meer over de activiteit via mleuven.be/instaprondleiding-bouts-blinden-

slechtzienden 
3. Audiodescriptie in ‘DIERIC BOUTS. Beeldenmaker’ 
Bezoek zelfstandig de tentoonstelling aan de hand van een uitgebreide tour met audiodescriptie. 
M Leuven brengt de belangrijkste werken tot leven aan de hand van gedetailleerde 
beschrijvingen van een aantal topstukken uit de tentoonstelling.  

Vanaf 20 oktober kan je de volledige audiotour beluisteren via mleuven.be/tijdens-je-bezoek 

PLAN JE BEZOEK 

Vraag je graag hulp aan om tot bij M Leuven of de Sint-Pieterskerk te raken? Het museum biedt 
gratis begeleiding aan. Aanvragen doe je ten laatste vijf dagen voor je bezoek via 
mleuven.be/begeleiding-bezoek-m. 

Vragen? Contacteer M Leuven via info@mleuven.be of +32 (0)16 27 29 29. 

   

mailto:reservaties@mleuven.be
https://www.mleuven.be/rondleiding-bouts-blinden-slechtzienden
https://bit.ly/instaprondleiding-bouts
https://www.mleuven.be/instaprondleiding-bouts-blinden-slechtzienden
https://www.mleuven.be/instaprondleiding-bouts-blinden-slechtzienden
https://www.mleuven.be/tijdens-je-bezoek
mailto:info@mleuven.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


